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Een moeder die ons droeg
in hart en handen

sterft niet maar blijit

bij ons voor altijd.

t

Bewaar met ons in gebed
en herinnering

MEVROUW

MARIA PELEMAN

echigenote van de Heer

Gustaaf ROELANDT

geboren te Baasrode op 28 april 1920
en overleden te Dendermonde
op 4 november 19893,

gesterkt door de H. Sakramenien der zieken.

De families PELEMAN, ROELANDT,
VAN BELLE en HOFMAN,

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begr. Robert Hermans-Van Haver, Baasrode
Drukk. Stevens-De Coster, Baasrode

wiwnw. indeken be

Moeke,

Woorden kunnen niet verhalen
wal u voor ons
zijt geweest en hebt betekend.

Daarom zullen wij in ons hart

en onze gedachten meedragen

en in herinnering houden

uw beeld van moederlijke zorg

van geduldig gedragen leed

van blijheid en geluk in kleine dingen.

Meer dan 50 jaar in liefde
met vader verenigd

hebt ge alles samen gedragen
in goede en kwade dagen

in ziekte en gezondheid.

Uw heengaan kwam niet onverwacht
maar toch doet het zo'n pijn

van u te moeten scheiden.

Maar wij geloven dat wij nu

een moeder hebben in de hemel
die van bij O. L. Heer voor ons bidt
en aan ons blijft denken.

Dank voor alles, moeke,
wij zullen je nooit vergeten.



