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B!D VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIE PELEMAN

Weduwe van de Heer
PETRUS SCHELKENS

geboren te Lebbeke op 3 februari 1882 en
overleden te Buggenhout op 2 augustus 1967
voorzien van de laatste troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de H. Hartbond,
de Kristelilke Vrouwengilde, de Bond der
Gepensioneerden en het Marialegioen.

Wat er verheven Is in een moeder, de rijk-
dom van toewijding en vroomheid die uitge-
drukt ligt In dat wonderbaar woord, was wer-
kelijkheid geworden, in U, moeader,

Van uw leven was niets te wverbloemen of
maooier te maken : het was niets anders dan
het harde bestaan van een moeder, met veel
dagen van kommer en zorg, het was het dage-
lijkse woorbeeld wvan arbeid, geloof en diepe
vroomheid.

Gij gaaft ons u zelf totaal en zo vanzelfspre-
kend ; gij waart er voor de anderen ; gij hebt
ons leren nadenken, leren werken, leren bid-
den. Het wvoorbeeld wvan uw eenvoudig-schoon
leven is de schat die we voor ons zelf en on-
ze kinderen bewaren als een heillg aandenken.

“Moeder, ge zijt nu al te plots van ons heen-
gegaan, maar uw werk hier is niet af : uw
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moederhart zal rusteloos over ons blijven wa-
ken vanuit Gods’ hemel, =zorgend en biddend
voor ong tot we allen weer samen zijn bij U
en vader in onze eeuwige thuis.

Wat dat wederzien woarden moet heeft nooit
een oog gezien en noolt een oor gehoord. Uw
kinderen en kleinkinderen zullen u niet ver-
gsten in hun gebed. Laat ons zo leven dat we
u waardig blijven.

Dierbare temilie en wvrienden, dank wvoor uw
genegenheid en zorgen. Wesst me in uw ge-
beden Indachtig.

Jezus, Maria, Joze!.

De families SCHELKENS en PELEMAN
danken U voor de blilken van desine-
ming In hun grote smart.

u Erache Bupgenhe




