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Geboren op 30-05-1908 te Uitbergen
Overleden op 08-03-1991 te Zele
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Wij danken U, die moeder waart
wij blijven om uw goedheid vragen
gij leeft voorbij uw aardse dagen
waar elk geheim is opgeklaard
uw beeltenis in hart en huis
staat glanzend voor wie U beminden
straks zullen wij u wederzien
voor goed met ons bij Jezus thuis.
(G. Helderenberg)

Vroom aandenken aan mevrouw

Paula Van de Wiele

weduwe van de heer Frans De Gucht

Geboren te Uitbergen op 30 mei 1908
en overleden in het ziekenhuis te Zele
op 8 maart 1991.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken en
de Pauselijke Zegen.
Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

De families Van de Wiele, De Gucht,
Blancquaert en Van Driessche

Danken U voor uw oprecht medevoelen
w gebed.

Hoe dikwijls staan wij in bewondering voor die
schone zielen van ons oude christene mensen,
dieinalhuneenvoud de stempel dragen van een
doorleefd deugdzaam leven. Zulk leven is een
leven van liefde, van offer, van plichtvervulling
en daarom ook een leven vandiepe zielevreugde
en geluk. Jarenlang genoot onze moeder vaneen
sterke gezondheid. Rust kende zij niet. Tot haar
70 jaar was zij iedere dag paraat, voor haar gezin
en voor haar winkel want haar werk dat was haar
leven.

Toen kwamen de kwalen over haar. Het heeft
ons pijn gedaan machteloos te zien hoe een
ongeneeslijke ziekte tijdens haar laatste levens-
jaren haar stilaan naar de dood toebracht. Ze
heeft ons nu verlaten.

Eeuwig uitrusten van haar zware opgave en kan
ze weer met het licht van haar ogen in geloof Uw
heerlijkheid zien.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, troost u, ik
ben bij de Heer. Ik dank u voor uw blijvende
genegenheid en goede zorgen.

Allen waart u mij lief.

Beste familieleden, vaarwel.

Blijft ook gij mij gedenken in uw gebeden.

Dat zij ruste in vrede bij de Heer.

Begraf. L. Roels-Rombaut, Wichelen » druk brabo



