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Blijf mij nabij wanneer het avond is,

wanneer het licht vergaat in duisternis,

wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet :

kom ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.
(Uitvaartliturgie)

.1.

Dankbaar aandenken aan
DE HEER
MAURICE PELEMAN

echtgenoot van Mevrouw
DELPHINA DE SMEDT

Geboren te Lebbeke op 27 juni 1911
en overleden te Buggenhout-Opstal
op 19 februari 1991, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der Zieken,

www. indeken be

De droefheid om het verlies van deze goede
man bewijst dat een mens onmisbaar kan Zzijn
ﬁuléfats hij geen actieve rol meer te vervullen
eeft.

Gewoon er zijn, luisteren en instemmen met
wat er rondom gezegd wordt, genieten van
de opgang van kinderen, pleegkinderen en
kleinkinderen en openlijk fier zijn op de ach-
terkleinkinderen : zachle waarden maar Zo0
eflicient om er anderen gelukkig mee te ma-
ken. De eigen miserie werd door deze man
meestal in stilte wverwerkt : hij voelde zich
altijd wel goed en dus liefst geen overdre-
ven bezorgdheid om hem.

Uren lang kon hij in de zomer zitten genie-
ten van zijn verzorgde tuin en het deed hem
wellicht veel pijn het werk aan anderen te
moeten overlaten,

Hij was een gelovig man : hij bezocht de
kerk zolang hij kon en later ontving hij graag
thuis de H. Communie.

Wellicht is voor deze man sterven een ge-
win maar voor allen die hem van nablj moch-
ten kennen, betekent het een zwaar verlies.
Vragen wij God om barmhartigheid voor deze
overledene en om sterkte voor allen die hem
dierbaar waren.

De families PELEMAN, DE SMEDT,
KEPPENS en LAUREYS,

danken U om de gebeden en blijken
van kristelijke deelneming hen betoond
bij het afsterven van hun gelield fa-
milielid.



