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Moge dit aandenken U doen bidden voor
DE HEER

Arthur PEIGNEUR

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Regina DE BAETS

geboren te Gent op 1 februari 1912 en
godvruchtig in de Heer overleden te
Montignies-le-Tilleul op 4 mei 1976.

De mens wikt maar God beschikt ! Zwaar
kunnen de beproevingen doorwegen, ge-
lukkig de mens die in geest van waar
geloof kan besluiten: De Heer heeft
gegeven, de Heer heeft ontnomen: de
naam van God weze geheiligd.

Twee mensen hebben samen gelukkig ge-
leefd ! Van hun woonst hebben ze samen
opgebouwd : een Hemelhuis | Moeite werd
niet gespaard, om zelf, samen, een artis-
tiek levensmidden te ontwerpen en te
verwezenlijken !

Toen is 't gebeurd, onverwacht, naar
't werk gegaan, met ongekende werklust,
en niet meer teruggekomen, zonder af-
scheid te kunnen nemen !
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Maar geest van Geloof vermag wonderen !
Daarom danken we God die met ons
blijft ook in droeve dagen! Moge ons
God-vertrouwen steeds wvast blijven als
de rots!

In geest wvan erkentelilkheid, in geest
van Geloof, blijven we steeds bidden
voor hen die ons dierbaar waren in het
leven, maar niet minder voor alle over-
ledenen zonder uitzondering !

De families PEIGNEUR en DE BAETS dan-
ken U voor de blijken van genegenheid
en kristelijke deelneming.

Druk Peeters-Swarts, Bokrijk.



