Frans Peirlinck

Geboren op 16-06-1908 te Uitbergen
Overleden op 03-08-1972 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

t

Gedachtenisprentje aan leven en dood

van de Heer

FRANS PEIRLINCK

echtgencor van Mevrouw

JULIANA BAEYENS

geboren te Uitbergen, op 16 juni 1908 en er
godvruchtig overleden op 3 augustus 1972,
Gezalld met de H. Olie der ziekan, , inextremis .,
Lid van de confrerie van het H. Ha t.
ey

Wederom werd nog een mannnenleven af-
gebroken, plots afgeknakt als een twijg van
een boom.

Velen betreuren het afsterven van deze
brave man, meegaand en gemakkelijk van
karakter, welwillend en behulpzaam. Hij kon
er altijd de goede toon in houden.

Zijn vele jaren — reeds getekend door de
smetten van ziekte, waarin het uiterlijke niet
gekwetst werd, maar waarin het innerlijk en
het hart geleden had — hebben plots zijn
gestel doen begeven,

Mege op hem toepasselijk zijn de woorden
van de apostel : «Zalig is de mens, die ver-
duldig de kwellingen van dit leven verdraagt,
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want na de beproeving zal hij de kroon van
het eeuwig leven ontvangen.»

Beminde echtgenote en kinderen, dank voor
uw genegenheid en zorg voor mij. Gedenkt
mij in uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden, zo talrijk,
ik waardeerde z6 uw erkentelijkheid - mag ik
ook van u een gebed vragen in uw zondagsmis,

Heer, geef hem de eeuwige rust !

De familles PEIRLINCK,

BAEYENS,

VERHOFSTADT,

PIETERS en

VAN WESEMAEL.
danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw &n om
de steun uwer vrome gebeden
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