Camiel Aernoudt

Geboren op 22-05-1907 te Westouter
Overleden op 04-11-1991 te Poperinge
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer Camiel AERNOUDT

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw
Charles-Louis AERNOUDT - Celina BOSSAERT

geboren te Westouter op 22 mei 1907
e&n godvruchtig in de Heer ontslapen
in het Mariaziekenhuis te Poperinge
op 4 november 1391, gesterkt door

de H, Sakramenten van de Zieken

Vandaag nemen we afscheid van Camiel, ean wel-
bekende figuur in de kom van ons dorp.
Hij was eenvoudig en zachtmoedig,

rechtgeaard en eerlijk,

edelmoedig en trouw,

oprecht galovig,

an diep-christelijk.

In deze korle woorden ligt veel vervat, is zijn hele
leven besloten., Op wvaste waarden, sievige grond
heeft hij zijn leven gebouwd. Al wie hem heeft
gekend en van hem hield zal deze kentrekken kunnen
beamen en ze ook (llustreren met warschillande
voorbealden.

Camiel was niet geleerd : hij kon noch lezen noch
schrijven, maar hi] had wel veel gezond verstand
en bezar een grote dosis menselijke levenswijsheid,
Om dat alles an nog zovesl meer dat nist te noemen
is, was hi| grsag gerzien. Met deze salleenstaande,
hoogbejaarde man hadden zijn buren compassie en
ze deden graag alles voor hem, jarenlang.
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Camiel sloeg ook graag een babbeltie met de men-
sen ofwel vOor zijn deur steunend op de steel van
ziln borstel ofwel zittend op de rustbank védr zijn
huis, in de schaduw onder de bomen,

En mopde dank zi) da buren en zijn famille is hij
in zijn woning kunnen blijven tot op zljn 84= levens-
jaar,

Uitgeput van krachten maar met volle overgave ver-
langde hij te sterven. De Hear heeft hem verhoord.

Dierbare familieleden : dank om alle hulp.
Bid wvoor mij.

Beste buren allemaal :
Vaarwel.
Tot weerziens bi] de Heer,
Bid voor mij,
Dank U wel voor zlles,

De Heer en Mevrouw Omer DESOMER.[{ AERNOUDT
Maria) MAHIEU Flora,
Zijn schoonbroer en schoonzuster :
Mevrouw Leon DECROIX-AERMOUDT,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Valére AERNOUDT-GELOEN,
kinderen en klelnkinderer,

De Heer en Mevrouw Gilbert GESOUIERE-VERKEST
en kindaren,

De Heer en Mevrouw André FERYN-GESQOUIERE,
kinderen en kisinkindaror,
ziln neven en kleinneven ;
De families AERNQUDT en BOSSAERT

danken om uw gebed en medeleven.
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