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+ VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Oscar Alfons Gustaaf ARBIJN

echtgenoot van Mevrouw Martha YSEWIJN

Direkteur der Kredietbank te Temse.
Vereerd met verscheidene burgerlijke eretekens.

Geboren te Tielrode op 25 april 1910, in de vrede van
de Heer ingeslapen te Temse op 28 oktober 1971,
gesterkt door de Sacramenten van de H. Kerk.

Bij hem stond alles in het teken van Gods opdracht
tot dienende liefde voor de evenmens. Spontaan komen
dan ook, bij het ontleden van dit vruchtbare leven, de
sublieme woorden in het geheugen die St. Paulus over
de liefde schreef: " de liefde is geduldig, welwillend,
de liefde benijdt niet, handelt niet onbescheiden ; is
niet opgeblazen, niet eerzuchtig, wordt niet toornig,
denkt geen kwaad..."”

Zo was hij inderdaad : goed, en bereid om goed te
doen ; niets was hem daartoe te moeilijk of te zwaar. In
zijn gezin, in zijn ambt, onder zijn medeburgers en
vrienden : steeds was hij voorkomend, hoffelijk en pa-
raat. Zoals zijn persoon, was zijn werk en zijn leven :
keurig, verzorgd, eenvoudig en voornaam.

Liefdevol gesteund en bijgestaan door zijn echt-
genote, kinderen, familieleden en vrienden, was hij in
zijn langdurige ziekte zoals in zijn volle levenskracht,
de moedige spijts alles, de dankbare om elk bewijs van
genegenheid en medevoelen.

Diep gelovig heeft hij zich aan God als aan de beste
Vader toevertrouwd, en al zijn zorgen op Hem gelegd.
Zacht is hij heengegaan, het volle, het echte leven te
gemoet, want God die liefde is, is trouw, en voltooit
zijn werk door hem in zijn eigen leven in eeuwigheid
Op te nemen.

Dit te geloven is onze troost en onze kracht, en zet
ons aan om het voorbeeld te volgen van hem die ons
dierbaar blijft, en zijn gedachtenis te laten voortleven
in dankbaar gedenken. Hij ruste in vrede!

Moveniior Dacar ARRIIN an kinderen. danken 11












