Charle Louis De Rijck

Geboren op 27-08-1903 te Vlierzele
Overleden op 02-11-1977 te Zele
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Of we leven of sterven, Sedert geruime tijd werd zijn taai gestel

opgeruimd en was hij] de goede vriend van
+ de medepatienten in de kliniek.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor

uw genegenheid en zorgen.
Vroom aandenken aan g g g

Onze Lieve Vrouw van Bareldonk,
DE HEER bid voor hem.

Charles-Louis DE RYCK

weduwnaar van Mevrouw
Maria DE MEYER

geboren te Vlierzele op 27 augustus 1303
en godvruchtig overleden te Zele
in de kliniek O. L. Vrouw Middelares
op 2 november 1977,

Gesterkt door de H.H. Sakramenten,

—

Wat is het leven van een mens ? Dagen en
jaren die ?emakkeliik te tellen wvallen! Als
een druppel in de zee, als een korreltje zand,
zo zijn die weinige jaren in het licht van
de eeuwigheid.

De dierbare overledene was een bescheiden
man die met elk over de baan kon. Voor die

hem kenden had hij een kwinkslag en een Uw deelname was ons een troost
goed woord. Uw gebed was hem een hulp.
Het al te vroeg overlijden van zijn geliefde Wij danken U van harte.
echtgenote bracht hem eenzaamheid en hij

was zo dankbaar voor elk bezoek en vriende- De families DE RYCK, DE MEYER
lijk woord. Zijn schuttersvrienden waren hem en SCHAMP

zo dierbaar en zo lang hij kon trok hij op
met pijl en boog.
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