Eveline De Rijck

Geboren op 11-12-1899 te Ottergem
Overleden op 29-08-1975 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Janw.indeken.be

Miet voor de dood maar voor het leven heeft God
ons bestemd.

T

Bid voor de ziel van

MEVROUW

Eveline DE RIJCK

echtgenote van de heer
August VERHULST

geboren te Ottergem op 11 december 1899 en god-

vruchtig overleden te Aalst op 29 augustus 1975,

gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

—

Sterven is afscheid nemen van alles wat ons hier
op aarde heeft bekommerd, van alles wat wij lief-
hadden, van alles waar wij eerlijk naar gestreefd
en veroverd hebben.

Dit afscheid is geen vernietiging. Het is naar de
Heer toegaan met in uw handen het leven dat
voorbij is, met al het goede waarvan u genoten
hebt, al het schone waarvan u gehouden hebt en
al het hard dat je verduurd hebt. Sterven is
uzelf en uw werken aanbieden aan de Heer.

Zo is onze dierbare overledene niet met lege
handen bij de Heer gekomen.

Zij was een goed mens, een trouwe echtgenote,

een werkzame moeder, gemakkelijk om vriend-
schap te betuigen en aan beproevingen heeft zij
ruimschoots haar deel gehad.

Mijn beminde echtgenoot, kinderen en kleinkind,
en allen die mij dierbaar waren, ik dank u allen
voor de genegenheid en vriendschap die gij mij
hebt betoond. Onze scheiding is maar tijdelijk,
eens zien we elkander weer, Vaarwel en bid voor
mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families DE RIJCK, VERHULST,
SIAU en CARDON,

danken U wvan harte voor de blijken van deesl-
neming in hun rouw,

Begr. A. Bruyland-Bogaert, Moorselbaan 32 Aalst
Tel. 053 7 7010 47
Drukk. St.-Maarten, Erpe. Tel, 21 83 80




