Maria Sidonie De Rijck

Geboren op 26-11-1896 te Nieuwerkerken
Overleden op 19-10-1983 te Aalst
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DANKBAAR AANDEMNKEN AAN
MEVROUW
Maria Sidonie DE RIJCK

weduwe van
Frans DE BEUL

geboren te Nieuwerkerken
op 26 november 1896
en godvruchtig overleden te Aalst
op 19 oktober 1983

pesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

o ndieken be

met U, miin God

zijn er geen verten meer
geen gisteren en

geen morgen meer

geen tijd meer

en geen uren

geen grenzen

8N geen muren

en alle angst voorbij

hoe kan het zo

eenvoudig

zijn

hoe kan

het leven

hemel =zijn

Gij, God, alleen
Gij =ziit

miin eeuwigheid.

Cnaar Timmearmans)

Dank aan de Zusters en verplegend
personeel van het Wit-Gele Kruis om de
goede zorgen,

De familie dankt U voor uw gebed en uw
medeleven.

Begr. «Rouwcentrums Arijs - drukk. sanders




