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De ouderdom is een erekroon, als men die vindt op
den weg der rechtvaardigheid.

+ GEDENKT IN UW GEBEDEN +
DE ZIEL VAN
Mijnheer

PETRUS DE RICK,

weduwnaar van Mevrouw

Rosalie De Spiegeleer
geboren te Ottergem, den 21 December 1865
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Nieuwerkerken,
den 15 November 1952,
gtil‘l':riqt door de laatste H.H. Sacramenten

Hoe gelukkig en voorzichtig zén deze die in hun
leven zo trachten te zin, als ze bii hun doed verlangen
gevonden te worden,

Hii gedroeg zich met groot beleid, bleef standvastig
den dienst van God aangekleefd, bewees op tijd aan God
zijn hulde.

Die den Heer vreest, hem zal het wel gaan op het
einde zijns levens, en ten dage zijns doods zal hij geze-
gend waorden,

Duurbare kinderen en klzsinkinderen, wij moeten
ons onderwerpen aan de besluiten der Voorzienigheid,
hoe hard het ons ook valle omdat God oneindig wijs en
goed is. Ik sterf, maar mijn liefde tot U sterft niet, ik
bewaar het geheuged van uw verkleefdheid en van den
troost dien ik bij u vond; troost u, ik 28l 0 wederzien in
den Hemel. Hebr elkander lief en vergeet vader niet in

1 uwe gebeden.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op . 300d.afl.
Witg. K. Tas, Laar, Nienuwerkerken.
S indeken be
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Mren Mw Leon VAN MOL-DE RIJCE, kinderen
en kleinkind,

Mr en Mw Frans DE BEUL-DE RIJCK, kinderen

en kleinkinderen,

Mr en Mw Louis DE RIJCK-DE MNEVE, kinde-

ren en kleinkind,
Mr en Mw Jozef VAN IMPE-DE RIJCK en zoon,

Mr en Mw Adolf STEENHOUT-DE RIJCK en
kinderen,

Mr en Mw Charles DE GENDT-DE RIJCK en
kind,

Mr en Mw Emiel MATTHI]S-DE RIJCK en kin-

deren,
De familitn DE RIJCK en DE SPIEGELEER.
BEDANEKEN,




