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ZALIG AANDENKEN
san de heer

Marcel Huylebroeck
echigencot van mevrouw
CESARINE MEULEMAN

geboren te Erpe op 15 augustus 1908 en god-
vruchtig overleden te Mere, 20 februari 1972,

Hoe dikwijls zeggen wil niet: -ons leven
hangt aan een zijden draadjes. Niets is meer
waar, want terwijl wij ons vermask hebben
in de kinderen knakt ons levensdraadje af.

Gans het leven van onze geliofde vader

stond |7 dienst van zijn gezin. Jaren lang
wipte hij heel vroeg uit de veren om zijn
kranten te bedelen. Hij zorgde voor vrouw en
kinderen.
Mu begrijpen wij best het woord 'van de Heer :
Wees waakzaam, want niemand kent dag noch
uur~, Wij geloven dat de Heer hem genadig
zal zijn, want vader geloofde in het eeuwig le-
ven,

Heer, onze God, wlj geloven dat Gij een
God van levenden zijt die vader over de brug
van de dood heen zult thuishrengen in het be-
loofde land, waar hij voor altijd gelukkig zal
zijn.

Mijn goede vrouw en kinderen, mijn heen-
gaan kwam onverwacht en maakt U bedroefd.
Maar troost u in het geloof dat dit niet het
einde is, maer het begin van een nieuw le-
ven bij de Heer.

Mevrouw Marcel HUYLEBROECK-MEULEMAN,
De heer Omer HUYLEBROECK,

De heer en mevrouw
Charles MATTHLS-HUYLEBROECK en kinderen
Danny, Danielle, Sonja en Marina,

De families HUYLEBROECK,
MEULEMAN,
DE SMET,
DE TROYER
‘en JANSEGHERS

danken om uw wvroom medeleven.
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