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Voor het oog der dwazen schenen zets ster.
ven, maar ze zijn in vrede. (boek v|d wijsheid)

*

Tot de vreugde van het Vaderhuis
is teruggekeerd de zlel van
Mevrouw

ADELE GOOSSENS

weduwe van de heer

MAURITS GOOSSENS

geboren te Overmere op 10 februarl 1906,
en overleden te Lokeren op 14 jull 1949,
Gezalld met de H. Olje,

Lid van de bond van het H. Hart,

en de bond v|d gepensionneerden.
—

We dankan UJ Heer. om uw goedheid die Ge
ons hebt betoond doorheen het leven van onze
dierbare. Ze laat ons het beeld na von een schoon
en goed mens, altijd tevreden, oltijd bezorgd om
anderen. Ze was een onmisbare hulp geworden In
het gezin van haar dochter. En hoe ze daar ge-
werkt en gesloofd heelt, zullen deze mensen zelt
het best kunnen getuigen. MNochtans, sinds ze 14
jaar haar man verloor, 1s ze beglonen sukkelen
met haar gezondheld.

Voor de bultenwereld verborg ze haar lijden
achter een lach en een grap. En ze was er graag
bij waar plezier werd gemaakt.

Moge de Heer zljn nederige en eenvoudige
dienares nu bzlonen voor al haear liafda.

Beste kinderen en dlerbare lamills, op enkele
dagen tijd heb ik alschetd g=nomen van u, voor-
goed. Treurt niet om mijn heengaan, maar bidt tot
de Heer om kracht en genade. We blijven dieper
met elkaar verbonden in het voorultzicht van ons
esuwig samenzin,

Heer, geei haar de eeuwlge rust
en dat uw Licht haar verlichte.

— —

De famllles GOOSSENS, VAN DAMME,
GOOSSENS en D'HOOGE.

hetuigen U hun oprechte
dank voor Uw dte]ntming‘

DR DHJIDGEE - BONTMCK OVERMERE



