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Wie zijn taak als men vervulde in dit leven
hem zal Ged zijn vriendschap en zijn liefde
geven.

In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de heer

CYRIEL GOOSSENS

weduwnaar van mevr, Mathilde DIER{CKX
en echtgenoot van

mevrouw Maria Rachel VAN DOORSSELAERE

geboren Overmere op 24 oktober 1894 en
overleden te Zele op 5 juni 1980. Gesterkt
door het Sacrament der zieken en de Pause-
lijke Zegen. lid van de bond der
gepensionearden.

Cyriel was de laatste jaren op het sukkelpad
gekomen. Toch bleef hij moedig vertrouwen
op beterschap.. Rustig en met smaak kon hij
vertellen over de goeie dingen van dit leven,
Die rust en gezelligheid had hij ook voor zijn
gezin. Toewijding en zorg voor hen waren
zijn eerste plichten, Hij genocot met volle teu-
gen van het kaarten die de last van ouderdom
en ziekte deden vergeten. Maar eens komt het
uur van afscheid: sprakeloos een hand vast-
houden en met de andere hand verwijzen naar

het kruisbeeld. Zo maakte Cyriel de overgang .

van het aardse leven naar het nieuwe leven.
Moge God, de Vader van |ezus Christus hem
opnemen in zijn hemelse vreugde en rust.
Moge Hij hem barmhartig zijn en hem de be-
loning schenken voor zijn inzet en trouw tij-
dens zijn leven.

Mijn dierbare vrouw, dank voor de vele jaren
die we samen nog mochten doorbrengen. Het
was goed bij jou te zijn. Mijn beste zoon en
familie dank voor uw toegewijde genegenheid
in lief an leed. Vergeet me niet in uw gebeden
H. Maria bid voor ons.

Voer je aanwezighsid,,

je woord van begrip,

je blijken van genegenheid.
danken je van harte

De families: Goossens, Persijn, Vanwallegham.
Dierickx. Van Doorsselaare en
De Rijcke.
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