Emma Goossens

Geboren op 04-05-1898 te Berlare
Overleden op 02-02-1954 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

¥ Bid voor de ziel van
EMMA GOOSSENS

echtgenote van

BASIEL MOERMAN

geboren te Berlare, de 4 Mei 1698, en schielijk over-
leden te Uitbergen, de 2 Februari 1954.

In haar lijden, gedurende haar ziekte, schonk het
gebed haar geduld, vertrouwen, en verdubbelde haar
moed. Immers de dierbare overledene was vol hoop
op de toskomst, en zie: onverhoeds heeft de seizen
des doods haar uit ons midden weggerukt, — Op de
schone dag van O. L. Vrouw Lichtmis kwam de He-
melse Moeder de beoroeids vrouw oproepen voor de
esuwigheid.... Een lichte onsteltenis.... kleine berozrte
en 't was al. De overgang naar d'esuwigheid. Werd
haar vertrouwen op genezing te leur gesteld, haar
louterend lijden is de weg geweest naar een vredige
dood en eeuwig geluk. —  Heer, Gij hadt ons een
goede moeder gegeven tot ons geluk. Gij vraagt ze
ons weder ; wij geven ze U, doch het hart vervuld van
droetheid. — Beste echtgenoot, na zoveel jaren sa-
men in werklust te hebben doorgebracht, in de zoete
hoop eens de vruchten van onze arbeid te plukken,
stelt de schislijize do2d voor goed ean einda aan onze
levensdroom. Laten we God danken om de schone
jaren die we samen in vrede en geluk hebben door-
gebracht. De zekerheid dat God ons eens herenigt,
weze uw troost, schenke u vrede en richte uw leven.

Mijn dlerbare zoons en kleinkinderen, ik heb ge-
tracht eerlijk "mijn taak te volbrengen en mijn groot
varlangen was altijd een goede moader te zijn. Ik dank
u voor uw genegenheid. Van uit de hemel wack ik
over u allen met moederlijke genegenheid omdat gt
een vroom en godsdienstig leven moget leiden, zeker-
sta waarborg van ons weader samen zijn en eeuwig
geluk. — Gif allen, die mijnlaatste lavensdagen en
lijdensbed met de beste zorgen hebt omringd, dank
om uwe grote lizfde. De hulp die gij mij geboden hebt

gedurendz mijne ziekte, welger ze m}j niel na mijnen
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