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Een nieuwe lente kunnen wij je niet meer geven,
een nieuw geluid heb je zelf aan ons gebracht
de volle rijke zomer mocht je nog beleven

in je leven was vriendschap jouw grote kracht...

In dankbaar herdenken
aan de dag waarop wij samen hebben gebeden
vOoor

Fabienne GOOSSENS

echtgenote van Gilbert D'Haese
moeder van Patrick en Christa

Geboren te Lokeren op 21 mei 1938

en plots maar rustig overgegaan

naar het Volle Leven van de Heer

te Wetteren op zaterdag 7 september 1991.

Om uw medeleven met ons bij dit pijniijk afscheid
om uw aanwezigheid bij de uitvaartiiturgie

om uw deelneming en offer

danken wij U.

Gilbert D'Haese

Patrick & verloofde Karine
Christa

Alice D'Haese - Van Gyseghem
De familie

Ik dank voor mijn man, voor de kinderen op onze weg,
die fonteinen van hoop waren...

Die mij het leven steeds opnieuw leerden,

want alles is heel diep in hen

hun vreugden, hun kiein en groot verdriet.

Ik dank voor wie mij eigen waren
verwant en geliefd, voor vrienden overal
bij wie ik wenen mocht

als in mijn eigen huis.

Ik dank voor ieder mens met wie ik mocht meegaan
door de tild die voorbij is,

voor de duizend tekenen van goedheid.

voor woorden en stilte

waarin Gij Heer woonde.

Voor de mensen met wie ik lief en leed deelde
brood en beker

leven en hoop.

Ik ben met dood... ik leef bij de Heer
die mij geroepen heeft

bij Hem te wonen

in Zijn glanzend huis.

Ik leef er voor eeuwig

verlost van pijn en onvolkomenheid

in een onbegrensd geluk

in een onbegrensde tid.

Ik hoef nu geen rust en vrede meer te zoeken,
want ik ben veilig in Zijn handen

waar ik blijf zorgen voor jullie allemaal.

Begraf. L. Roels-Rombaut - druk brabo



