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Bewaar een godvruchtig aandenken

Emelic VAN DER CRUYSSEN

geboren te Ultbergen, de 7 Juri 1832, en aldaar schis-
lijk overleden, de 25 November 1953,
Gezalid met het H. Oliesel.

Zij was trouw erelid van de bond van het H. Hart
en lid van de conirerie van het H. Sacrament.

Flotselinge gebeurtenissen zoals deze, herinneren er
ons voortdurend aan dat wij hier slechts «vreemden
en pelgrims zijn,» zonder vaste woonplaats, en hoe
onvarantwoordelijk dan het gedrag van hen die Gods
Rechtvaardigheid miskennende, slechts op Zijn Barm-
hartigheid vermetel betrouwen. — De dood hzeft haar
verrast, doch nist onvoorbereid gevonden : immers
wanneer men goed geleeld heeft verliest de dood haar
benauwelijkheid en wordt zij de acanvang van 'n nieuw
en gelukkig leven. — De Heer had haar een schone
ziel gegeven. Haar openhartige vriendelijkheid, haar
nederige zachtmosadigh:id en ongeveinsde disps
Godsvrucht hebban haar stil leven gemaakt tot een
vreadzaam verdienstelijk bastaan en tot een zeldzaam
voorbeeld van christelijke rechtschapenheld. In het
goddelijk Hart van Jezus stelde zij al haar betrouwen;
alle maanden gaf zij het goede voorbeeld en stichtta
haar bondszuasters door haar geloof en diepe gods-
vrucit. Teder was ook haar godsvrucht tot Maria, en
haar rozenkrans, samen gebeden m3t haar dierbare
zuster in de zwijgzame en intieme uren van de avond,
vras haar sterkte en troost.

Met welke overtuiging mogen wij zingen met de
priester bij het dragen der dode naar de kerk: «Dat
de Engelen u naar het paradijs voeren.» En hoe bete-
kenisvol klinkt bij 't open graf van zulke overledene
de stem van Christus die zegt: «Ik ben de verrijzenis
en het leven ; wie in Mijj gelooft, ook al is hij gestor-
ven, zal leven; en al wie leaft en in Mij gelooft, zal
niet sterven in eeuwigheid.»

Duurbare zuster, samen hebben wij vreugde en lij-
den, wel en wee gedeeld ; samen hebben we de Heer
gediend in oprechten eenvoud, samen zullen wij mat
Hem weer verenigd zijnin de hemel, wij die zo dik-
wijls verenigd waren met Hem in de kerk. Ik dank u
wvoor de liefde waarmede gij mij onophoudelijk om-
ringdet, bid voor mij; ik zal over u blijven waken In
het parad 's. Tot weerziens.

Dierbare familislsden, ben ik zo ijlings ontrukt aan
uwe ogen, 1k weze het noolt aan de lefde van uw
hart ; treurt niet over mijn heengaan, immers wat is er
schoner dan na esn vroom leven naar God te gaan.
Geeft m’j de kostbare hulp uwer gebedsn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwan in U. (102 d. afl).
Zoet Hart van Marla, wees mijn zaligheid. (300 d. afl).

De Familidén VAN DER CRUYSSEN,
DE CLIFPEL, UITENHOVE,
VENNEMAN en VERHOTYE,

danken U hartelijk voor de trecstvolle

blijken van genegenheld a1 gebeden welke

zl] van uwentwege mochten ontvangen.
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