Ferdinand Goossens

Geboren op 17-11-1877 te Merksem
Overleden op 22-04-1945 te Merksem
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:.-WEES IN UW GEBEDEN INDACHTIG

DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

FERDINAND GOOSSENS

weduwnaar van Mevrouw

JOANNA MARIA MARTENS

Lid der kerkfabrick van St-Jozefsparochie ;
Lid van den Bond van het H. Hart;

geboren te Merksem op 17 November 1877, aldaar
zacht in den Heer ontslapen op 22 April 1945.

Zijn dood brak ons hart, wij vroegen U, o Heer.
zijn dagen te verlengen... Het heeft U behaagd hem
thans reeds op te roepen. Dat Uw Heilige Naam
gezegend zij.

Zijn leven was een toonbeeld van werkzaamheid,
eenvoud en rechtschapenheid. Het herstellen van Gods
huis was zijn hartewensch, de voltooiing ervan zijn
innigste betrachting. Daarom heeft de Heer hem een
plaats wvoorbehouden in het hemelsch Vaderhuis.

« Voor uw geloovigen immers, o Heer, wordt het
leven verwisseld, niet ontnomen : en als de sardsche
woning cens ontbonden is, wordt een eeuwige woon-
stee in de hemelen verkregen.» Pref. der overledenen.

Mijn teergeliefde dochter en schoonzoon : een blij-
vende plaats in uw hart en vooral in uw geheden,
ziedaar wat vader voortaan van uw liefde verwache.

Vergeet nooit in uw leven de liefdevolle zorgen
door tante aan ons allen betoond.

H. HART VAN JEZUS, IK HEB BETROUWEN

OP U. (300 d. afl.)
FOET HART vAN MARIA WEES MIIN HEIL.
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