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Zou ik den kelk van smarten niet drinken, dien
mijn Vader Mij aanbiedt. Jo. 17-2

T BID VOOR DE ZIEL
VAN

FRANS GOOSSENS

zoon van wijlen
CAMIEL EN CAMILLA VERKISSEN
choren te Overmere, den 26 Augustus 1919 en er, na
een langdurige en piinlijke ziekte, overleden op 3
Januvari 1947, in volle overgave aan den heiligen Wil
des Heeren,

(iesterkt door de H. . Sakramenten der stervenden.
P e ———

(iegroet, o Kruis, onze eenige hoop!

Zooals een roofdier ziin prooi bespringt, er zich
aan vastklampt en niet loslaat totdat den laatsten
bloeddruppel er uit gezogen is, zon heeft een wreede
ziekte dezen jongen man overvallen en ondermiind.
Langen tijd hebben ziin levensiust, zijn ijzersterk
gestel en zijn jeupdig hart weerstand eeboden. Einde-
lijk geknakt en gebroken is hij gevallen in den bloei
der jaren.

Waarom, o Heer, waarom ? Zoovels vragen zullen
voor ongeloovigen onbrantwoord blijven ; voor ons,
die gelooven in een oppersten, oneindigen en rechit-
vaardigen Rechter, zijn ze wel verklaarhaar, omdat
wijons stellen op bovennatuurlijk terrzin. Nooil mag
'n echite christen vergeten dat ons aardsch hestaan
een tranendal is... en slechts aan den stsrveling
gegeven werd om een gelukkige esuwigheid voor t=
bereiden,

Dank, o pgocde Zaligmaker, (Gij hebt mij zulke
minnende ouders, broeder, zustzrs en bloedverwan-
ten geschonken, zulke verkleefde goede zielen ; beloon
ze allen, zegen en bhewaar ze voor den tijd en de
eeuwigheid. Tot weerzizns allen bij God.

H. Hart van Jezas, ik heb betrouwen op U, (300 d, afl.)

Ued. wordt van barte en in oprechten eerhied
dank gezegd om de lijkplechtigheden, uw geheden
en uw blijken van deelneming, ons bewezen bij het
smartelijk verlies dat wii komen te ondergaan, dJdoor
het afsterven van

MIJNHEER FRANS GOOSSENS.
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