Godelieve Maria Prudentia Goossens
Geboren op 29-07-1920 te Overmere
Overleden op 02-05-1943 te Zele-Heikant
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Gﬂ-;lukklg wie leeft en sterft onder de bescherming ven
Maria, H. Alph. de Lig.

-t.

TER ZIALIGE GEDACHTENIS VAN
Jultrouw

GODELIEVE MARIA PRUDENTIA GOOSSENS
BEROEPSOMNDERWIZERES
dochter van
Mr Karel Lodewiik en Mevr. Julie D'HEER

geboren te Overmelre den 29 Juli 1920 en godvruchtig
overleden te Zele-Heikant den 2 Mel 1943, versterk:
door al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.
Zij was lid van de Congregalie van O, L. Vrouw, den
Eucharistischen Kruistocht en de Boerinnenjeugd.

Van haar teedersie jeugd af groeide zij op In wijsheld
en in deugd. Door vlijt en werkzaamheid versierde zi| haar
rijk begaaflden geest met kennissen, gelijk men ze bij wei.
nige vrouwen aantreft. Haar wverstand kende slechts de
waarheid, haar wil wilde enkel het goede | Voor haar was
plichisbetrachting - vreugde | Heel haar ziel was verslonden
in God, dien zij vuriglijk beminde. Als onderwijzeres en
opvoedster werd zij door hare oversten ten hoogste geacht
en gewaardeerd.

Hetgebed en de veelvuldige communie waren voor haar
de voornaamsie bronnen waar zij voorlidurend moed en
kracht putte.

Door langdurig lijden gezulverd, door het brood des He-
mels gesterkt is zij In h=t ingaan der Marla-maand in stich-
tende gevoelens van godsvrucht gestorven,

Teergellelde Cuders, In den bloel des levens, als alles
mij toelachte, werd |k aan uwe liefde ontrukt.. O geheim
van (sods voorzienigheld... dank voor uwe teedere zargen,
van in den Hemel zie ik op u neder, en gij mijne beminde
zusters, bewaart steeds in uw hart die lietlde welke wij el-
kander toedroegen en zijt mi] Indachlly In uwe H. Missen
en Communién.

Mijn Jezus, bermhertigheld.
Druki. De Geest,” Zele.

{300 d. aifl)

Mijnheer en Mevrouw Karel Lndewuk GOOSSENS-D'HEER,

Jutirouw Mara GOOSSEN

Juffrouw Louisa GODS‘SENE

Jultrouw Julienne GD‘GS‘SENS.

Juffrouw Hilda GDOSSENS,

Juffrouw Julia GOQOSSENS,

De familien GOOSSENS, D'HEER, VAN MOSSEVELDE
en COPPIETERS,

danken U voor de blijken van deelneming en de
toezegging van gebeden welke zij van Uwent-
wege mochten entvangen bij het ovedijden van
hunne teergelieide dochter, zuster en nicht,




