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Eenvoud schraagt een schone gestalte.

T

Wil uw chrstelijke deelname uiten in een gebed voor

Heer Leonard GOOSSENS

weduwnaar van
Mevrouw Maria Yan Eetvelde

geboren te Overmere ap 6 april 1892 en, gesterkt
door de sacramentele genademiddelen vande H. Kerk,
het eeuwig leven ingegaan op 25 februari 1UGE,
Lid van de H Hartbond en andere godvruchtige
genootschappen
Landbouwereteken eerste en tweede klas,

Heer, voor Uw aanschijn treed ik, menselijk
klein en zwak, maar van U mocht ik rijke
gaven ontvangen !

KRACHT om in zelfverloochening en vast-
beradenheid mijn moeilijke levensopgave
sereen te volbrengen.

LIEFDE om van anderen te houden in on-
berekend zelfgeven.

VREUGDE om mijn glimlach kwistig uit
te strooien rondom mij.

WIJSHEID om zonder menselyk opzicht
U te dienen en met eigen levensstijl een
leidende rol in de gemeenschap te vervullen.
RECHTVAARDIGHEID om dienstbetoon
voorrang te verlenen op eigen betrachtingen
en verlangens, en genoegen te vinden in het
geluk van de anderen.

GOEDHEID o6m ze af te stralen op min
geliefde kinderen en ze te leiden naar een
verheven levensdoel, waaraan twee zich hele-

maal toewijden door priester- en kloosterle-
ven.

ONTVANKELIJKHEID om in diep geloof
U te ontmoeten in de intimiteit van het ge-
bed.

Heer, ik dank U voor uw genaden, want nu
mijn leven als de ondergaande zon is ver-
dwenen, mocht 1k met reine handen en eer-
lijke ogen tot U komen en tot mijn dierbare
echtgenote en mijn goeie jongen,

Min beste kinderen, zoals vroeger zorgen
wij samen voor U, voortaan van uit ons
eeuwig geluk. Hebt dank voor uw warme
genegenheid en toegewijde zorgen. Blijft el-
kaar in liefde bejegenen en ons gedenken
in een dagelijks vurig gebed.

Guede zusters, eeuwig blijf ik U erkentelyk
voor uw hechte steun en liefdevolle belang-
stelling.

Vele vrienden, dank voor uw trouwe kame-
raadschap.

Wilt mij blijvend indachtig zijn bij de Heer.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U !

Uw gebed is ons een weldoende steun.
Uw medeleven een ware opbeuring.

De familién Goossens, Van Eetvelde,

Van Mossevelde, De Roover,

Drukk. A. VOET - Delnzs



