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Die in Mij geloofd zal in eeuwigheid niet Hij was een eenvoudig en werklustig

sterven. man, die weinig de aandacht op zich trok,
' 3 een man zonder hovaardij of groot vertoon.
Om in deze Eucharistieviering Beminde kinderen en kleinkinderen,
en in uw gebed te gedenken de ziel dank voor uw genegenheid en zorgen. Blijft
o i Fasr uw dankbaarheid tonen met voor mij te
bidden.
Michaél, Clement Goossens Beste familieleden en vrienden, tot
weduwnaar van Mevrouw weerziens bij de Heer.
MARIA DE WILDE Hij ruste in vrede bij de Heer!

geboren te Appels. op 2september 1902, en
godvruchtig overleden te Uitbergen, op 27
april 1972.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
———pO—

Wij moeten ons aan de schikkingen van
God onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mo-
gen zijn, omdat Hij ons bemint en oneindig
wijs is.

De dood is de verlossing van vele ellen- Voor Uw blijken van genegenheid
den en tegenslagen en ze wordt zelfs een en Uw vrome gebeden, danken wij
schat voor hen die in geloof in de Heer U van harte.
sterven. De families GOQSSENS.

Het leven van de plichtbewuste overle- HEIRMAN,
dene is niet zonder beproeving en kommer DE SMET
geweest. Maar alles heeft hij met verduldig- SMEKEN )

S en
heid en betrouwen op God gedragen, over- WIL
tuigd dat hij die hoopt op de Heer, Hij hem DE WILDE.
indachtig zal zijn in het eeuwig hiernamaals, OR DWOCEE - SONTINGK OVERMERE
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