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1.

Docr dit aandenken vragen wij U een gebed
voor de onsterfelijke ziel van de heer

Basiel DE SCHOEMAECKER

geboren te Overmere op 18 maart 1505 en er

zacht in de Heer ontslapen op 9 cktober 1977.

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond van gebrekkigen en verminkeen,
Lid v 4 hond der kristelijke gepensioneerden

Reeds geruime tijd ondervond Basiel dat er
met zijn gezondheid iets haperde, hij wist dat
hij zich moest in acht nemen en hij deed het
ook. Zo bleek hij de laatste maanden fel ver-
beterd, hij voelde zich echt goed.

Wel deed het hem iets dat hij niet meer
kon of mocht werken zoals vroeger: wvan
jongs af was hij immers aan de arbeid gewoon
geworden. Hij was een sterke kerel en het
gezin waarin hij geboren was kon ijverige han-
den best gebruiken.

Van huis vit kreeg hij de diep-kristelijke
geest mee die hem bezielde: vriendelijk en
goed was hij voor jedereen, eerlijk en altijd
gereed om een: hand toe te steken, kortom,
een man waarop men kon betrouwen. In zijn

geloof stond hij vast geworteld, Gods wii was
hem een heilige levenswet, op God stelde hij
zijn volste vertrouwen en ging daarem met ge-
rust hart, als een gelukkig man door 't leven.

De Heer mocht hem onverwacht roepen,
hij was altijd bereid. Het is dan ook met
vertrouwen dat we de Heer bidden: schenk
uw goede dienaar nu het beloofde grote loon
in de Hemel.

-

O.L.Vrouw van Overmere, leid onze dier-
bare binnen in de heerlijkheid van uw Godde-
lijke Zoon.

Uw vererende aanwezigheid,
uw gebeden,

uw woorden van medeleven,
waren voor ons een troost

en bron van nieuwe levensmoed

Wij danken U hiervoor van harte.

De families DE SCHOEMAECKER
en VAN DRIESSCHE.
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