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«Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen
het land bezitten». (Mt. 5,5)

T

Door dit aandenken vragen wij U een gebed
voor de onsterfelijke ziel van de Heer

Emicl De Schoemaecker

geboren te Overmere, op 20 juli 1908 en
overleden te Lokeren, op 9 november 1974.

Gesterlit door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.

Emiel is een gelukkig mens geweest, die
tevreden kon zijn met het dagelijks werk op
de boerderij, de stille vreugde van huiselijke
gezelligheid en de hartelijke liefde van ver-
wanten en vrienden.

Een echt evangelische geest van eenvoud
en nederigheid bezielde hem : hij dacht er
niet aan zich in hoogmoed boven zijn even-
mens te vereffen, maar spontaan ging hij met
iedereen om in oprechte vriendelijke min-
zaamheid.

Omdat hij zo graag en ijverig werkte was
de gedwongen rust voor hem een harde be-
proeving. Toch was hij altijd geduldig en
heeft hij zijn ziekte en naderende dood met
kalme berusting aanvaard omdat hij gelovig
en vertrouwvol zijn lot in Gods hand had
gelegd.

Beminde zusters en broer, ik blijf u zeer
dankbaar voor de beste zorgen die gij met
veel liefde aan mij besteed hebt. Jarenlang
zijn we hier gelukkig samengeweest. Deze
scheiding is slechts tijdelijk, we zien elkaar
bij God terug. Bidt opdat ik spoedig het
het eeuwig geluk moge binnengaan.

O.L.Vrouw ten Hemel opgenomen,

bid voor onze dierbare.

De families De Schoemaecker,

danken U zeer IIHFtL‘IiiL’ voor de troostvolle
Hiik.-n van Jcc]nemtng ern gchfden.
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