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Zo moet gij uzelt beschouwen als dood voor de zon
de en levend voor God [Rom )
s
Laten wij bidden voor de ziel
' van de Heer

Hugo DE SCHOEMAECKER

zoon vaen de Heer Emiel DE SCHOEMAECKER
en van Mevrouw Maria VAN HOEBROICK

geboren te Overmsre, de 16 april 1957 en er bij een
smartelijk ongeval overleden op %) september 1975.
Gezolid met de H. Olie der zieken vin extromiss,

Wij worden stil bi] de gedachte dat dit jong leven
zo brutaal werd afgebroken. Op weg naar huis, waar
hij verwacht wasin het gezin, werd h!] - al te vroeg -
weggemaald door de dood. Een leven op weg naar de
volwassenheid, een leven nog vel verwachlingen.

Met de talenten die hij gekregen had, wilde Huge
van zijn leven lets moois maken. Hij was « een felle
jongen»: werkzaam, altijd gedienstig om rog een
handje te gaan toesteken bij de buren (zogls ook nu
nog kort voér het tragisch ongeval), altijd even vrien-
delijk en een gracsgezicne kameraad.

Hij zou tijdig thuis zijn. Quders, dJie hem met llefde-
volle zorg omringden, wachtten met de schrik In het
hart. Dan de droeve tljdineg... en nu, hun dode joengen
aan het graf toevertrouwen. Het kan hard zijn.

Er blijven vele vragzn, voorloplg onopgelost. Alleen
in geloot kan men leren aanvaarden dat ook dit niet
tevergeels is, dat God alles ten goede leidt, dat dit
leven zijn voltociing lent in God.

Uaarom bidden wij U. Heer : laat Hugo voor eeuwig
thuiskomen bij U Wacht Gij hem op met uw overgrote
barmhartigheid en uw liefde die de onze overtreft.

Liefste vader, moeder, broers & klzlne zus, dit onver-
wachte afecheid moet u wel pijnli’k treffen. Toch dank
ik God voor de enkele jaren van ons samenzi/n in ons
gezin. Deze beproeving houdt de hoop in zich op een
esuwlg en onvervalst geluk. Dank u voor al wat ge
voor mij gedaan hebt, Eidt veel voor mij. Weest voor
elkaar een steun

Beste fomilie en makhkers, dank woor uw vriend-
schap en genegenheld, God houdt ons een toekomst
voor ogen, dle onze verwachtingen ta boven gaat.
Daarop voorbereid te ziin maakt gelukkig. Vergeet
mlj nlet In uw gebed.

Heer, blijf ons nabij, ook als de avond van lijden en
pin over ons komt. En neem onze jongen op in uw
llefdevolle barmharticheld.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troast, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor enze welbe-
minde overledene,.
Wij danken U daarvoor van harte,
Emiel De Schoemaecker-Van Hoebroeck en kindsren
Guido, Christine en Ivan,
Cesar De Schoemaecker De Rop,
Adolf Van Hoebroeck- + De Naeyer.
De families De Schoemaecker, Van Hoebroeck,
De Rop en De Naer.



