Kamiel De Schoemaecker

Geboren op 03-07-1866 te Overmere
Overleden op 19-11-1943 te Kalken
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Waakt en weest bereid, want gij kent noch
dag noch uur.

‘
BID VOOR DE ZIEL

van Minheer

Kamiel DE SCHOEMAECKER

weduwnaar in le huwelitk van Rosalie Baesyens en
in 2e huweluk van Maiia Virginia Verbeken.
geboren fe Overmere den 3 [uli 1866
sciielijk overleden te Kalken, den 1Y Nocember 1943.

Op het midden van den dag weerkionk de
hreet «De Bruidegom komt, maakt uw lam .
pen gereed, en gaat Hem te gemoet.» Matt.
Niets is zoo zeker, niets is zoo onzeker als
onre dood. Als een dizf in den nacht is hy;
ock in dit leven gekomen maar onvocrbe-
reid heeft de Heer hem niet gevenden want
een godvruchtig leven is de beste waarborg
voor een zalige dood.

De eenzaamheid zijner laalsie jaren had
hem geleerd in Gods tegenwoordigheid te
leven want in het rumoer dezer wereld is
God niet te vinden.

Dierbare familie, tot weerziens in den he.
mel. Wees mij barmhartig en gedenk mij in
uwe gebeden,

Jezus, Maria en jozef, dat zijn ziel met U
in vrede raste.

T

" Drakk. Hraechman, Kalken.












