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Fhilemon DE SCHOEMAECKER

Wﬂdll'l-\?l'lﬂﬂl' van Mievrouw

HELENA DE SCHRIJVER

EEI:lnrﬂn te Overmere, de 19 februari 1882 en
godvruchlig overedan te Lakeren. de 13 de
cemher 1066, Geuledkt donr al de genademid-
delen van nnze Muederde H, Kerk,

Lid van de bond van Jde gepensioneenlen.

Muedige en blije mensen zijn een zegen
voorallen. Zio was vader: een man van
groot geloof en christelijhe levensvreugde.
Met St. Paulus kan hij zeggen: <ik heb de
goede strijd gestreden, nu wacht mij de krans
van de En:rnclllighf-i;! * T{*gensragerl Lileven
hem niet EFS[JHHHJ. vouoral then I.Ei twee [linke
zonen verloor, Toch bleef hij de vader. die

alles met een glimlach kon asnvanrden, bewijs
van zijn overluigd christen ziin

Dierhare kinderen vedicst nooit de woed
en denkt aan het groot geluk dat ous allen
wacht in de hemel. Miin zoon Joul. heb
dank voor de jarenlange venegenheid en zorg

om mij. 1k bid vour u allen,

Heer, op U heb ik mijn betrouwen gvsle':],
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