Martha De Schoemaecker

Geboren op 28-07-1904 te Uitbergen (Bareldonk)
Overleden op 18-10-1969 te Uitbergen (Bareldonk)
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Gij allen die voorbij gaat, schouwt rond, en
zie toe, of er een smart is, gelijk aan de
smart, die mill overstelpt |

Onze Lieve Vrouw van Smarten)

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Martha DE SCHOEMAEKER

weduwe van de Heer Allons MOERMAN

geboren te Uitbergen-Donk op 28 juli 1904 en
er godvruchtig overleden op 18 oktober 1969,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

God mengt het geluk van deze aarde met
ziekte, moeilijkheden en beproevingen opdat
wij naar een ander en beter geluk zouden
varlangen, een geluk dat niet bedrieglijk is
maar volledig en altijddurend.

Nu wij de natuur in doodstrijd zien, de vrucht
zien vallen en het blad neerdwarreien, staan
wij diep bewogen tegenover het geheim van
de dood. Ook voor de dierbare overledene
kwam de herfst en heel onverwachts de
dood,

Heel haar leven is een wvoorbereiding ge-
weest op dit stille heengaan. Zoals bij de
Moeder van Smarten is haar leven een kruis-
weg geweest. Met een bewonderenswaardige
moed droeg zij het leed van haar zieke echt-
genoot. Geen enkel offer was voor haar te-
veel. Dag en nacht en dat gedurende zovele
jaren bleef zij bij Alfons om hem te helpen.
Geen envel genoegen kon zij zich nog gun-
nen. Bij haar was « de trouw tot in de dood =
geen ijdel woord.

www. indeken.be

Kort na hem is moeder ook heengegaan, zon-
der amards genot of menselijke vergelding ;
gelukkig in het lijden, gelouterd door tegen-
slag en leed, berustend in de schikkingen
van de Goddalijke Voorzienigheid.
De Heer was haar kracht en haar sterkte. Het
ebed en het offer haar enige troost.

minde kinderen, dank voor uw grole ge-
negenheid en troost. Gij vooral Christiane die
zo goed waart voor mij. Ivan en Ronny wa-
ren mijn vreugde.
Beminde zusters, broer en familieleden, vrien-
den en Kkennissen, vergeet mij niet in uw
wekelijkse mis.
Dank Mevrouw Flora die mij zo goed hebt
varzorgd gedurende mijn laatste ziekte,

Onze Lieve Vrouw van Bareldonk, Moeder van
Smarten, bid voor haar !

P | S De Families :

DE SCHOEMAEKER,
MOERMAN,

DE WILDE

en KLINCKE,

danken U voor de blij-
ken van deelneming.

Braeckman, Kalken




