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Uelukkig de mensch die het uur van zijn dood
altijd voor oogen heeft, (NAV, CHR. XXIIl)
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ZALIG EN DUURBAAR AANDENKEN
VAN

KAMIEL JOZEF DE SCHOEMAECKER

zoon van
Karel Lodewijk, & Mathilde Renilde VAN DRIESSCIE

geboren te Overmeire op 6 Februari 1903
en aldaar overleden den 26 September 1023,
Versierkt door de HH. Sacramenten.
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Vroeg sterven is zooveel als vroeg herboren
worden, vroeg beginnen leven, vroeg rijp, vroeg
waardig zijn om het eeuwig loon te ontvangen.

« De dood, gelijk aan de schuit die den reiziger
fotaan den anderen oever brengt, heeft hem verre
van Je ellenden van dit leven gebracht. Zij heeft
niets pijnlijks dan voor ons die zij met Jde bitter-
heid der scheiding laat. » (H. EPHREM)

Dieibare ouders, broeders, zusters, ween niet
gelijk zij die geen hoop meer hebben. Hoe pijnlijk
het afscheid ook zij, cens zien we elkander weer.

Mijn Jesus bermhertighei.l. (100 dag. afl.)
Zoet hart van Maria, wees mijne redding.
(300 dagen afl.)
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Overmeire, drukk. Ach. D'hooge-Suy.






