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De mensengangen en wegen worden door de

== e Heer bestuurd. Hos zou lemand kunnen weten

wat hem op zijn levensrels zal overkomen.
Gedenk in uw gebed de ziel

Karel Lodewijk De Schosmaecker

weduwnaar van
Mathilde Renilde Van Driessche

geboren te Overmare, de 15 november 1875 en aldaar
schielijk overleden, op 30 januari 1957,
Opgeé&iste 1914 - 1918,

Wees bereld, want ge weet niet wanneer de Heer
komen zal. Vandaag werkt ge nog, maar reken niet
op de dag van morgen. Wie God vreest en dient zal
In zijn onverwachts stervensuur gezegend worden.

Karel, die zo plots ult ons midden is heengegaan,
werd in zifn volle leven door de Heer gezegend met
gezondheld en sterk gestel. Zijn krachten heeft hij niet
gespaard want dag en nacht heeft hij gewerkt om zijn
schoon gezin voorult te helpen. Midden tegenslag en
lijden bleef hij steeds opgeruimd en blij. Hij was ook
een man die trouw was aan zijn zondagmis. Elke zon-
dag, spijts koude, regen of wind, was hij steeds op tijd.
Hif waos een kristen, rechtvaardig en eerlifk. Ge-
dienstig voor elk. Hij was bestuurslid van de bond
der gepensionneerden en hielp door raad en daad.

Gods wegen zijn wonderbaar, Hij gaf, Hij nam,
Zijn Naam Is gezegend |

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. Gij weet wat vader voor u allen deed. Bliji
eensgezind onder elkander en vergeet mij nooit in uw
zondagmis en gebeden. Tot een blijer weerzien hier-
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deelneming en uw gebeden

voor de dierbare nfgrltonrtmt.

Mkl Bk st TV ke o B ob A



