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TOT VROME NAGEDACHTENIS AAN
MIJNHEER

Benoit Heirman

echigenool van
Mevrouw Maria VERDONCK

geboren le Berlare de 12 juni 1880 en er
in de Heer ontslapen de 18 november 18958,
versterkt door het H. Oliesel.

Oud-Strijder 1914-1918.

Het leven had voor héem een diepe zin en
#n schone betekenis | ieder mens heeft
2¢n onsterfelijke zel en die ziel moet ge--
neilgd worden want ze is geschapen voor
het esuwig geluk.

Hij heeft wvoor zljn echtgenote en voor
zijn gezin gezorgd met een onberekende
lefde en toewljding :@ hij begreep caarin
mmers een van zijn grote plichten.

Hij was ook godsdienstiz en begza: een
ievendig en vruchtbaar geloof zoals het
past gan de zoon wvan een echt-viaams en
kristen boerengeslacht en aan de neef van
fENn  missionaris-martelaar,

Hij toonde zich zeer bekommerd en vol
liver daar waar een familielid in _ijden
of in nood was em bracht er wat opbeu-
ring en verzachting: zuivere naastenliefde.

‘ten slotte heeft de dood hem werrast
maar toch, hopen wij, niet onvoorbereid
aangetroffen.

Mijn disrbare echtgenote, de Heer heeft
ons zwaar beproefd door ons te scheiden
nu we mekaar zo hard nodig hadden: laten

wij bidden opdat dezelfde haud di=z ons
trof ook ons moge zegeneén en sterken.
Mijn kinderen, kleinkinderen en fomille,
zorgt toch goed woor moeder, blijft goed
getrouw aan al uw kristelijke plichten en
vergeet mij niet In uw varige gebeden.

Zoel Harl van Jezus, wees mijn liefde.

M:rvruu_w Marna VERDONCE, kinderen en
kleinkinderen ;

De familitn HEIRMAN, VERDONCK, VAN
DER LAENEN en VAN MALDEREN,

danken U innig wvoor de troostvolle
biijken van deelneming en wvoor de
verzékering van uw vrome gebeden




