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De ouderdom is een heerlijke kroon, die op

het pad der deugd wordt verkregen.
(Spreuken 16,31}

Met de uitnodiging tot een gehed. weze dit

"'n dankbaar gedenken aan 't leven & sterven
aan Mevrouw

Maria, Laura HEIRMAN
weduwe van de heer

THEOFIEL VAN DER STEEN

geboren te Overmere op 18 februari 1889 & god
vruchtig overleden te Zele, op 7 februari 1975

Gesterlt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.

Het leven van een mens kan in het oog van
de wereld onopgemerkt voorbijgaan, omdat
die wereld alleen over het uiterlijke kan corde-
len. Maar voor God, die «het hart doorgrondt»
kan een simpel en eenvoudig leven grote bete-
kenis hebben wanneer het getekend isdoor een
trouw geloof en bezield met oprechte liefde
tot God en tot de mensen,

Van onze vrome en deugdzame moeder mo-
genwe in alle eerlijkheid zeggen dat haar leven
ongetwijfeld groot was in de ogen van God : in
alle omstandigheden volgde ze gewillig de stem
van haar kristelijk geweten ; Gods woord was

haar een heiligeen veilige wegwijzer; voor haar
man en haar gezin was ze de w«sterke vrouw»
uit de H. Schrift, die liefdevol bezorgd was om
alles. Ze heeft heel haar leven dankbaar uit
Gods hand aanvaard: zowel de zegen van een
jarenlang gelukkig samenzijn met haar echtge-
noot & kinderen als de beproeving bij het heen-
gaan van verscheidene dierbare gezinsleden.

Nu heeft de Heer zijn trouwe dienares tot
zich geroepen met de vriendelijke evangeélie-
woorden «kom, gezegende van mijn Vader, en
bezit het Rijk dat van alle eeuwigheid voor U
is bereid».

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik
was gelukkig in uw midden. Gij waart voor Va-
der en mij zo bezorgd. Ik dank er U om en bid
dat de Heer U dit alles moge vergelden. Het
zal onze blijvende vreugde zijn elkaar bij God
voor altijd terug te vinden. Blijft daarom trouw
het kristelijk voorbeeld volgen dat Vader en
ik U hebben voorgeleefd.

O.L.Vrouw, ten Hemel opgenomen, bld voor ons.

Voor Uw blijken van genegenheid, uw kriste-

lijk medevoelen en vroom gebed, danken U

van harte:

De families HEIRMAN, VAN RUYTEGHEM.
YAN DER STEEN en ANLOS.

OR DeeDOGE - BONTISCK OWE RMERE



