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Geloofd zij Jezus Christus. Amen

.I.
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

PETRUS PROSPER HEIRMAN

geboren te Lokeren de 12 februari 1891 en er
godvruchtig overleden de 13 februari 1963,
VVoorzien van de laatste HH. Sacramenten

De dood is geen eindpunt voor de gelo-
vige: hij is een overgang, het begin van
een nieuw leven in de eeuwigheid waar wij
opnieuw allen samen zullen verenigd zijn en
waar onze vreugde geen einde meer zal
kennen.

God wisselt het geluk hier op aarde af met

droefheid, en het geluk ontsnapt dikwijls de
mens, op het ogenblik dat hij meent dit het
meest te bezitten.

De dood is beter dan een bitter leven, en
de eeuwige rust beter dan een aanhoudende
kwelling.

Moge zijn gedurig aanvaarde lijden hem
een onderpand zijn gij Q. L. Heer, opdat ook
hij voor altijd moge verkondigen de lof van
Hem, die ons aller esuwige Vader is.

Goede familieleden, wvrienden en kennissen,
mijn heengaan bedroeft u allen, doch weest
niet ontrocstbaar als zij die geen hoop hebben.
Eens zien we elkaar terug in de hemel. |k dank
u voor al het goede dat u me bewezen hebt
in mijn leven en vraag u nu als [aatste gunst
mij te willen gedenken in uw gebeden. Moge
God u allen zegenen.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. aflaat

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U
300 d. afl.
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