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Als het kan — als het van jullie afhangt — zo groot was, hunkerde de Liefde naar échte

leef dan in wvrede met alle mensen. eenheid en kon de scheiding niet meer worden
uitgesteld.
'1“ Het afscheid valt ons, jullie kinderen, zwaar.
Maar sterk vertrouwend op de almachtige Heer,
VEOOM AANDENKEN AAM durven wij opnieuw de stap naar hel leven
zetten.
MEVROUW Moeder, groet vader en Kriske, samen meat
al onze overleden familieleden en vrienden, —
RACHEL HEIRMAN bij de Heer.

2 Jouw dankbare kinderen.
echtgenote van wijlen de heer

JULES D’'HEER

Zij werd geboren te Zele op 18 maart 1857 en

ging er zacht over in de eeuwige \reugde wvan

het Vaderhuis op 4 oktober 1872, omringd door

de zorgen van haar geliefden en gesterkt door
het gebed van de Kerkgemeenschap.

Moeder,

dankbaar gedenken wij jouw geliefde bestaan
in ons midden;

jouw leven was een realisatie van wat Paulus
aan de inwoners van Rome schreef

« Heb elkaar echt lief, zonder te doen alsof.
Haat het kwaad en hou het goede vast. Hou veel
van elkaar, als broers en zusters. Probeer elkaar
te overtreffen in je achting voor elkaar.

Laat je ijver nooit verzwakken en je geestdrift
nooit verflauwen in je dienst aan de Heer.

Wees gelukkig met wat je te wachten staat,
draag moeilijke omstandigheden met geduld,

blijf vasthouden aan het gebed. » Voor de blijken van deelneming,
Op een gevarieerde manier heb je jouw kin- danken jullie van harte,

deren, de weg naar God en de II:rlnnezl'tst-}n geleerd. de families

Waak owver ons, samen met vader, om te wvol-

tooien wat de Heer begonnen is. Wellicht, omdat HEIRMAN, VAN BOGAERT,

de liefde tussen jou en onze dierbare vader D'HEER en COPFPIETERS.
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