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Och, wanneer hzt leven zoo kort is, vergeleken
met de eeuwigheid, danishet zoette denken dat
het lijden dat ons aandee! was in de wereld een
z66 vruchtbaar zaad is, geworpen op den akker
van de Eeuwigheid. (V. TRICHT)

4+ BID VOOR DE ZIEL VAN

VIRGINIE HEIRMAN

weduwe van
CASIMIR VAN MOSSEVELDE |
(Geboren te Overmeire den 8 December 1847 en
er overleden den 14 Februari 1929,
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.
Lid der confrerie van de H. Barbara. '

Zie, alser ooit iemand werd uitverkoren op onze

parochie om ongelooflijk veel telijden dan was
" st vel die brave, toch zod overtuigd godsdiensti-
ge viouw... De laatste maanden was het piet aan
te zien wat ze verduren moest... en midden van
haar pijnen herhaalde ze gelaten outroerende ge-
heden -an hare jeugd... Het ware wel moeilijk uit
ta maken wat het m:est haar b:zoekers treffzn
moest of wal die z:ldzame lichamelijke ellende of
wel die vredige gelatenheid in den allerheiligsten
Wil van God... Haar Vagevuur is uitgeboet, haar '
lijden is volbracht... Nu bliift haar de schittzrends
kroon voor alle eeuwigheid.

Habt dank, mijna kinderen, voor Uw gozd: zor-
gen. Mijn ellende di2 niet zienlijk was h:btG:
nochtans moeten deelen... Ge deed het gaarne om- :

“_dat het voor mij was. Ten hemel zal ik voor U bid-
“w__ zal ik U helpen en zzgenen tot we sam?u
reenigd worden voor alle esuwigheid.
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