Marie Leopoldine Annaert

Geboren op 14-06-1857 te Lede

Overleden op 31-10-1914 te Lede
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~ Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.

T |
BID: VOOR DE ZIEL

van

Marie-Leopoldine ANNAERT,

echigenoote van
Jan-Baptist Rasschaert, « |

Geboren te Lede,den 14 Juni 1857 en a!daar god-
vruchtig overleden den 31 October 1914, werste‘rkt
door de HH. Sacramenten.
e
Wat is het leven van den mensch? Een damp die

zich een weinig tijds vertoont en welhaast verdwijnt.
Jacob IV-2.

Wij kunnen de geheimen Gods niet doorgronden,
‘wij moeten ons onderwerpen aan zijne besluiten
hoe pijnlijk die voor ons ook wezen mogen, omdat
Hij oneindig wijs is. H. Bas.
De zoetste troost die men in het graf medeneemt,
is de overtuiging dat men eene voorbeeldige vrouw,
gene teedere en verkleefde moeder is geweest en dat
nen zijne kinderen goede leeringen en christelijke
ueugden achterlaat.

Vaartwel, lieve echigenoot en beminde kinderen,
ik laat u in de vrees des Heeren, volherdt daarin en
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van lesus,
+ eb betrouwen in U. 300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria,
_we. mijne zaligheid. 300 dag. afl.

R. l. P







