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1k ben voor altijd kij mijn Schepper

In vroom aandenken bidden wij voor
JUFFROUW

Aline PIETERS

rustig overgegaan naar de God van haar
yreugde in de Onze Lieve Vrouwkliniek te
Aalst op 1B april 1579,

Zij was 89 jaar.

Lid van de K.V.LV.
‘Lid van de Bond van Gepensioneerden
Lid van alle godvruchtige genoctschappen

Deze hoogbegaafde vrouw bleef in alle weder-
waardigheden wvan het leven sanvoudig en
vroom. Heel haar levan stond in dlenst van
het goeda, eerst voor haar familie en meer
en meer om vele noodlijdenden.

God beminnen bovenal en de naaste, was
voor haar geen ledig woord, maar echie ernst
en werkelijkheid.

Met bewonderenswaardig uithoudingsvermogen
heeft zij het goede gedaan en sgigen lijden
gedragen tot in hoge oudardom.

Zwak van lichaam was zij, maar sterk wan
wil an geest, offervaardig en beraden tot in
de dood. God dienen was haar enig en hoog-
ste levensdoel. Z2ij is dat trouw geblevan.

Samen met haar broer ontwikkelde zij haar
ideaal van stil goed doen en heilig [aven.

Dank aan allen, familie en vrienden, die mij
trouw hebben gediend, geholpen, gesteund
getroost, verzorgd en bemind.

Cank, Aline, om uw wijze, beredeneerdes, en
altijd goede raad.
Tot blij wearzien in eeuwigheid.

De families PIETERS en BLANCQUAERT
danken voor uw gebed,

Beqgraf. Cl. Van Bever, Hekkersir. ¥ Wettaren
Druk. 't Rozenlang, Serskamp



