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Wij hebben moeder niet verlaren: maar wi
hebben haar vooruitgezonden naar het andere
leven en zij zal ons des te dierbaarder zijn, naar-
gelang wij haar beter hebben gekend.

.-

&
Liefdevol aandenken
aan Mevrouw

JULIA PIETERS

weduwe van Miinheer

Frederilk VAN DER POORTEN

Voor het tijdelijke leven geboren te Daknam op
27 maart 188% en te Overmere naar het eeuwi-
ge geroepen op 31 maart 1965, na gesterkt te
zijn door de H.H. Sakramenten der ernstige zie-
ken en de Pauselijke Zegen.
Zij was lid van de vrouwenkommuniebond,
en van de confrerie van de H. Barbara.

BT

Eris een goed mens gestorven; een vrouw
met een warm hart is heengegaan, Zonder ver-
toon, in bescheidenheid heeft zij grote dingen
gedaan. Zij was een voorbeeld van diepe geloofs-
overtuiging en gehechtheid aan de Kerk. Zo bad
zij elke avond haar 4 akten en haar rozenkrans.
Wie Julia gekend heeft, heeft haar gekend als een
verduldige, moedige, sterke vrouw, gehard door
vele zorgen, gestaald door het leed. Ze had een
zacht karakter,een mild en goed hart en dat hart
maakte haar beminnelijk. Wij klagen niet, maar
danken om haar stil verborgen leven in echte

vrooamheid en plichtsbetrachting. Haar werken
en haar bidden, haar leed met zoveel liefde ge-
dragen mogen haar nu volgen tot bij de Heer.
Dat is onze sterke troost, daarom blijven wij
haar vereren.

Mijn beste kinderen, voor u moet mijn on-
verwachts heengaan zwaar vallen. Weest moedig,
zoekt troost en steun bij de Heer, die u zal hel-
pen, en bij elkaar. lk zal u helpen en steunen van
bij de Heer. Blijft mekaar helpen en wvan elkaar
houden, 't is de enige weg naar schoon en waar
geluk. Ik kan u allen en speciaal u Paula, niet ge-
noeg bedanken voor uw zeer oprechte genegen-
heid en liefdevolle zorgen. U bracht allen zoveel
zon en vreugde in mijn leven. Hartelijlc dank.

Dizrbare zusters, broer, familieleden, vrien-
den en geburen, hebt dank om de zon en de
sterkte, die uw liefde en vriendschap in mijn le-
ven bracht. Want het is goed samen te leven met
mensen, waarop ge rekenen kunt Zorgt voor
mijn kinderen, die nu alleen achterblijven. Mocht
het u allen verder goed gaan in het leven. Mocht
ik bij u levendig blijven in herinnering en gebed.
QOok ik vergeet u niet bij de Heer.

H. Antonius, bid voor haar.

De families Van der Poorten, Pieters,
Van Rumst en De Brandt.

betuigen U hun oprechte

dank voor Uw deelneming.
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