Medard Pieters

Geboren op 13-01-1896 te Overmere
Overleden op 12-05-1965 te Sleidinge
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Bidt voor mij, gij mijn vrienden,
want de hand van de Heer heeft mij geraake.
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MEDARD PIETERS

weduwnaar van Mevrouw CELIMNA VAN LAERE

Voor het tijdelijke leven geboren te Overmere
de 13 januari 1896 en naar het eeuwige geroe-
pen teSleidinge, op 12 mei 1965. Gesterkt door
de H.H.Sakramenten der zieken en de Pause-
lijke Zegen.

Wat is het leven van de mens? Het getal van
de dagen vanieder mensenlevenisopziin hoogst
honderd jaar; als een druppel in de zee, als een
korreltje zand, zo zijn die weinige jaren in het
licht van de eeuwigheid.

Sedert geruime tijd werd deze sterke boom
door een ongeneeslijke kwaal geknakt, Doch
zijn uur was nog niet gekomen. Voor de mens
is het lijden onbegrijpelijk, maar voor God,
die ook voor de lijdende mens geheel en al vol
echte liefde blijft, kan hetloutering gelijk goud
in de smeltoven betekenen en bron van ver-
dienstevooranderenworden. Het heengaanvan
Medard is het einde van een rijk gevuld feven.
Want Medard is een taaie werker en plichtbe-
wust, rechtvaardig man geweest met hart en
ziel gehecht aan zijn boerderij, waar hij alles
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evar had voor vrouw en kinderen, die hem zo
rauw aan het hart lagen. Niettegenstaande de
harde siagen in zijn leven, o.a. vroegtijdig ver-
lies van zijn dierbare vrouw en drie kinderen,
heeft hij moedig en hardnekkig doorgewerkt
in het besef van zijn taak tegenover de andere
kinderen, die hem toevertrouwd bleven. Als
kristelijke vader was hij vergroeid met de
praktijken van de Kerk en was hij yoorbeeldig
trouw aan zijn zondagsmis, zolang hij kon.

Beminde kinderen en kieinkinderen, mijn
trots, mijn troost en mijn vreugde, oprechte
dank voor uw grote genegenheid en liefdevol-
le zorgen.die ge me steeds hebt betoond. Ver-
geet mijn voorbeeld niet voor uw leven en
bidt vurig voor mij.

Mijn beste broers, zusters en familie, dank
om uw blijken van liefde en uw bezorgdheid.
Bewaart mij in uw gedachten en uw genegen-
heid, vooral door uw gebed. Tot weerziens
hierboven.

Onze Lieve Yrouw ten Hemel opgenomen,
bid voor hem.

De familién
Pieters en Van Laere

betuigen U hun oprechte
dank voor Uw deelneming.
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