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Ik voel nog in mijn hand
het laatste drukken van uw handen.

Daarin lag nog wat leven,
daarin lag reeds de dood.

Daarin lag al de liefde
sedert faren mij gegeven,
die gij, en éne drukking nu,
voor eeuwig in mij sloot.

(J. Tulkens)
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Dankbaar om zoveel goedheid gedenken wij
de heer

EDMOND PENSAERT

echtgenoot van mevrouw Suzanne Dieleman

geboren te Zele op 8 april 1921 en zacht in de
Heer ontslapen te Sint-Miklaas op 2 januari 1998,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van Kerk en Wereld.

De families Pensaerl, Dieleman, De Bisschop en
Prael danken u voor uw gebed en ieder troostvol
woord en gebaar.
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Een wilskrachtig en gerijpt man is van ons heenge-
gaan. Edmond heeft zijn hele leven van 's mor-
gens tot 's avonds op zijn hof gewerkt. Hij was een
gewaardeerd handelaar van veevoeders en eie-
ren. Mel een zachtmoedig hart, zorg voor mens en
dier, een onvermoeibare werkkracht en veel ge-
zond inzicht wist hij een mooi bedrijf uit te bouwen.

Aan de zijde van zijn geliefde vrouw Suzanne, zijn
kinderen en kleinkinderen was het goed toeven.
Tederheid en zachtheid kruidden zijn bestaan voor
de zijnen, Hij bleef bescheiden en was grool in
geloof,

De laatste maanden ging zijn gezondheid achter-
uit. Toch bleef hij hopen op herstel maar de kracht
kwarm niet terug. Stilletjes, met gevouwen handen,
keek hij door het raam naar zijn levenswerk in het
winterlicht. Nu is alles valbracht en mag hij rust vin-
den in de vrede van de Heer.

Va, wij zijn dankbaar dat we ons kunnen sterken en
richten naar je voorbeeld. Je blijit steeds in ons
hart. We zullen samen blijven in genegenheid rond
moeder, dicht bij elkaar zoals het vlas. Als het
stormt dan buigen we, we buigen samen, totdat
het over is en de zon weer schijnt, zoals jij ons ge-
leerd hebt.

Bagy, Tackeaan-De Wids, Fole - Tal, 052/34.567 .48









