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Christus heeft geleden voor u,

en u een voorbeeld nagelaten,

opdat gij Zijn voetstappen zoudt volgen
en ook zode Heerlijkheid binnengaan,
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In Gods vreugde rust de ziel van

Mevrouw Marie-Christine PENSAERT

weduwe van Mijnheer RAYMOND KRICK

Haar aardse leven begon op 1 november [895 te
Owvermere en ging aldaar over in haar eeuwig leven
op 5 april 1946, nadat zij versterkt was door de H.H.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van de boerinnenbond, de vreuwen'.ommuniebond,
de band van grate en jonIe gezinnen an
van de bond der gepensioneerden,

Wij danken God omdat Hij ons zulke goede moe-
der heeft geschonken, vol goedheid en schoonheid
tot het allerlaatste einde: met haar kemmer om al
haar kinderen en kleinkinderen, met haar aprecht
gebed, met haar lach en kleine vreugden meelevend
in haar grote huiskring en steeds zich zelf vergetend
voor da anderen. Yoor ellc had ze een opbeurend en
aanmoedigend woord.

Christine was een moedige, zorgzame en wijze
vrouw. Met gezag en goedheid heeft ze haar talrijk

kroost grootgebracht.

Haar nu zo mool gevouwen handen met haar pa-
ternoster, getuigen van haar groot Godsvertrouwen,

Hard hebben de handen gewerkt voor het steeds
groeiend en groter wordend gezin, en zij heeft altijd
betrouwd op Ged, onze Goede Vader die in de He-
mel is.

Door het kruis moeten wij ook naar onze Heer-
lijkheid. Zo heeft Christus het voorgedaan. De dier-
bare overledene heeft een kruisweg gekend, veel
zorgen en lasten, moeilijkheden en tegenslagen. Tot
het einde toe bleef zij moedig, verduldig en kalm.
Haar kracht vond zij in het gebed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank veor
uw goede zorgen en genegenheid, vooral gij die zo
goed waart voor mij gedurende mijn ziekte Hebt
elkander lief en blijft eensgezind zoals moeder en
vader het u hebben geleerd.

Beminde broeders & zusters, familieleden, vrien-
den en kennissen, vaartwel, tot in het andere leven
en vergeet mij niet in uw zondagmis,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,

Uw deelneming in het verlies van haar die
ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost,
en Uw gebed was een kostbare hulp wvoor
onze welbeminde overledene.

Wij danken U daarveor van harte.
De familién
PENSAERT, KRICK,
DE RIJCKE en WIERINCK.
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