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Hoe zoet is het te stervenals men wel geleefd

heeft.
GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

Varn

.EﬂA]?;?NJ%*CA’I‘IE[AIﬁ;INA
PERDAENS

weduwe van

ConsTanT VAN DER BURGHT,

geboren te: Welle, den 2 September 1848,
en aldaar overleden den 25 Jaauari 1931,
versterkt door de HH. Sacramenten cer Stervenden

De afgestorvene die wij betreuren was eene
- déor en déor christene vrouw : godvruchtig en ze-
dig zonder vertoon : gedienstig en liefdadig.

De langdurige ziekte was voor haar eene bron
van verdiensten en tevens eene school van ver-
duldigheid vﬂqr hare omgeving.

De dood is beter dan een bitter leven, en de
eeuwige rust beter dan eene aanhoudende zieke-

lijkheid. Ecel. 3.

O, mijne duurbare bloedverwanten, ik verlaat
een aarde vol ellenden voor de gelukkige eeuwig-
heid. Gij hebt mij allen jaren lang met uwe ge-
negenheid en liefdevolle zorgen omringd ; schenkt
mij nog de laatste hulp van uwe godvruchtige ge-
beden, opdat ik onverwijld, als dankbare, voor u
moge bidden véér Gods troon.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

(300 dagen afl. }
~ Akten van Geloof, anp en Liefde.
: (7 jaren en 7 quadr. afl.)

Dmk P' Van Schuylenbargh Aalst.







