Maria Perdaens

Geboren op 24-05-1903 te Wieze

Overleden op 29-07-1964 te Aalst
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Op U, mijn God, heb ik al mijn betrouwen gesteld

T
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIA PERDAENS

echtgenote van Mijohser

Pieter-Jan CASSIMAN

geboren te Wieze, op 24 mei 1803 en godvruchtig
overleden in de O. L. Vrouwkliniek te Aalst-Mijl-
beek op 29 juli 1964, versterkt door de laatste
heilige zakramentan,

Deze dierbare echtgenote en moeder was een voor-
beeldige, goedhartige en liefdevolle vrouw, bezorgd
om het welzijn van haar kinderen, met toewijding en
zorg heeft ze haar aardse taak volbracht, in samen-
werking met haar geliefden,

In geloof en trouw heeft ze haar levensdagen door-
gebracht, wat de verzekering geeft van een eeuwig
gelukkig leven.

Dierbare echtgencot, kinderen en kleinkinderen,
wat te vroeg ben ik van U gescheiden geworden. We
hoopten allen op nog enkele jaren gelukkig samenziin,
doch de Heer heeft er anders over beschikt. Blijft
toch nog gelukkig verder leven In het geloof en de
hoop, dat we mekasar eens zullen terugzien in het
hiernamaals, en in de liefde die ons door Kristus ge-
leerd werd.

JEZUS, MARIA, JOZEF

Veoor Uw innige blijken van genegen-

heid, Uw blijken van medevoelen en Uw
gebed, dankan [ :

Heer Pietar-Jan CASSIMAN

Heer en Mavrouw Maurits CASSIMAN - VAN DE
VELDE en kinderan

Heer en Mevrouw Marcal CASSIMAN-DE LEEUW

Heer en Mevrouw Roger CASSIMAN-VAN BIESEN

Mejuffer Marcella CASSIMAN

De familién : PERDAENS, CASSIMAN

CASSIEMAN en VAN EECKHOQORN
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