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wie weet van 't mensenleven
de onbekende baan 7

De draden die wij weven,

de woorden die wij schreven,
slechts God heeft ze verstaan.

T

Aandenken aan de heer
Johan PERSIUN

zoon van Frans Persijn en Giselle Pleters.

Geboren te Wetteren op 28 november
1956 en overleden te Schoonaarde op 11
september 1993.

De families PERSIUN en PIETERS
danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.

Bij het sterven van een mens worden wij stil en
sprakeloos. Want hoa brocs zijn onze woorden
bij de dood die haar geheim nooit prijsgeeft.

Wi buigen vol eerbied bij het sterven van Johan.
Alleen God weet wal een mensenleven ten
diepste draagt en bazielt.

Alles wat in het leven van Johan schoon is
geweeast, ziin opgewektheid, zijn lach, ziin jong
optimisme, zijn dromen over alles wat goed en
beloftevol was... wij leggen alles in de brede
schoot van de Vader.

Wi blikken op naar het kruis. Wij geloven dat,
ondanks pijn, verwarring en verdriet, God het
laatste woord spreekl over elk mensenleven.
Wi geven Johan vol vertrouwen terug in de
handen van God, ziin oorsprong en bestem-
ming. Wij geloven in de goedheid van da Vader,
die aan deze jonge mens de plaats zal geven
die Hij voor hem heeft bereid. Want sinds zijn
doopsel staat de naam van Johan geschreven
inde palmvan Godshand. .. een naam die nooit
meer wordt uitgewist.

Moge hij rusten in de wrede van Gods hefde.
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