Alice De Meyer

Geboren op 18-08-1923 te Uitbergen
Overleden op 04-03-1996 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Ze leefde naar verlossing toe
en al de pijn werd plots verleden.
Het leed, de zorgen zijn geleden
nu niet meer ziek en niet meer moe.
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Dankbare herinnering aan
MEVROUW

ALICE DE MEYER

geboren te Uitbergen op 18 augustus
1923 en godvruchtig overleden
in het Emmanuel-Ziekenhuis te Wette-
ren op 4 maart 1996,
gesterkt met de ziekenzalving.

Lid van Ziekenzorg, KVLV en KBG

Midden in de nacht is Alice gestorven. Haar
lichaam, gepijnigd en geveld door een jaren-
lange ziekte, heeft de strijd moeten opgeven.
Met een vredige glimlach lag ze opgebaard,
alsof ze zeggen wou: "nu is alle leed geleden,; ik
mag gaan waar ik verwacht word: naar het huis
van de Vader en bij mijn geliefde moeder”.

Alice woonde in Uitbergen recht tegenover de

kerk. Ze beschouwde dit als een uitzonderlijk
voorrecht. Vanuit haar woonkamer volgde ze
het komen en gaan van mensen, het leven van
het dorp en het drukke verkeer. Maar bovenal
was deze plaats haar geliefd omdat ze zich van
zo nabij betrokken voelde bij het leven van en
rond de kerk. In haar spontane eenvoud sprak
ze steeds over Jezus als haar dichtste gebuur.
Alice heeft nu afscheid genomen van deze we-
reld, van haar familie en van de mensen die
haar omringden. Zij heeft de straat overgesto-
ken en is binnengegaan in de kerk van het
eeuwig leven, het huis van God waar ze zo naar
verlangde en zo diep in geloofde.

Wij dragen Alice naar haar graf midden in de
vastentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Wij
geloven echter dat voor Alice de Paastijd nu
reeds voor immer is aangebroken. In de he-
melse tempel mag zij voortaan van heel nabij
gebuur zijn van God zelf.

De families De Meyer en Goossens
danken u voor de blijken van medeleven.

Rouweentrum Dhooghe-De Mey, Kalken - Tel. 08/367.56.35
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