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Geboren op 19-02-1899 te Bottelare
Overleden op 30-12-1983 te Gentbrugge
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Gedenk in een vroom gebed
MEVREOUW

ROSALIE PETERS

Weduwe van de Heer
REMI DE GUSSEME

geboren te Bottelare op 19 februari
1899 en overleden te Gentbrugge op
30 december 1983, gesterkt door de
genademiddelen van de Heilige Kerk.

Lid van de bond der
gepensioneerden ""Flora'

De familie dankt U oprecht voor uw
aanwezigheid, uw gebed en uw blijken
van deelneming.

WWW, Indexen.be

MOEDER

Het is een wonderbaar iets,
een moeder ;

Anderen mogen ons liefhebben,
Onze moeder alleen begrijpt ons,
Zi] werkt voor ons,

Zorgt voor ons,

Bemint ons,

Vergeeft ons alles wat wij doen,
Begrijpt ons ; en het

enige kwaad dat zij ons oocit doet,
Is te sterven en ons te verlaten,

Rouwond. W. Jacobs druk guido kellens



