Urbain Meuleman

Geboren op 25-07-1934 te Mere

Overleden op 26-01-1955 te Bevekom
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Geloold zij Jezus Christus. Amen.

.
BID VOOR DE ZIEL

van M'TNIIEER
URBAIN MEULEMAN,

Mijnheer Jozef en

Mevrouw Blondine GOUBERT,

geboren te Mere op 25 Juli 1931 en gestarven
in denst van het vaderland cp het vliegplein
ta Bovekom op 26 Januari 1955.

—

Heden ik, morgen gij, niemond ontsnapt
aax de dood, niemaad weel waaneer het uur
doar is.

De dierbure overledene was opgeruimd
met het kruiske wvon moeder weggegoan ;
‘« Tot Zondag ». 't Zou niet meer woar zija.

Op het onverwacht werd hij oon zijin ouders
ontrukt in de volle bloel van zijn leven.

Hij hield won zijn ouders, hij hield van
zijn werk,

Beminde wader en moeder wat is het een
pijnlijke slag voor u. Nu dat [k met blij
gemoed de lootste moanden bij het leger
doormaakin, om daa nog wat te werken
voor U, u:it dankbaarheid voor alles wat gij
reeds gedaan hebt voor mij, mu word ik uit
ons gezelliy gezin weggerukt.

Beste broer, lieve zusjes b.dt veel woor mij,
doet uw bost cm vader en moeder echl te
beminnea en te sleunen.

Goede wvaoder, mogder, broer. zusjes, mijn
beminde groctouders, famldie en kennissen,
gedeskt mij in Uw gebeden. Zoekt uw troost
bij de Heer tct w2 elkgaor wvoor eeuwig
wederzien.

Jezus, Maria, Jozel

Mijnheer en Mevrouw
Jozef MEULEMAN - GOUBERT,
Miinheer Herman MEULEMAN,
Mejutfer Rita MEULEMAN,
Mejuffer Magda MEULEMAN,
De familiéen MEULEMAN, COZIBERT.
VERHOEVEN, VAN DER ELST,

daziken U voor Uw b'ijken
van deelneming.
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