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Wees altijd bereid en leef zo dat de
dood u niet verrasse, [Nav. I, 23]

* BID VOOR DE ZIEL VAN *
MIJNHEER

Joannes Grysolle

Weduwnaar in eerste huwelijk van
Maria Melkenbeeck
Weduwnaar in tweeds huwelijk van
Cesarina Van der Stuyft
Geboran e Wichelen, de 25 Maart 1870
en er zochrjes in de Heer ontsiapen

de & December 1951.
Voorzien van de HH. Sacramenten der siervenden.

De hoge jaren zijn een kroon van eer,
wanneer die worden gevonden op de weg
van eer en gerechtigheid. (Boek d. Wijsh.)

Hij was een vrome christen die immer
trouw zijn plichten wvolbracht; hij was
zachtmoedig en minzaam wvan karakter,
gedienstig en vreedzaam, daarom werd
hij geacht en bemind door allen die hem
kenden.

De Heer heeft hem beproefd door smar-
telijk lijden om aldus de wverdiensten van
zijn leven te volmaken en zijn beloning te
vermeerderen.

Duurbare Kinderen, vele jaren ben ik
gelukkig geweest in uw midden ; nu roept
de Heer mij tot Hem, zijn Wil zij gezegend.
Gedenkt de goede wvoorbeelden die ik u

gal en blijit altijd godsdienstig en plichts-
getrouw. Moge uwe liefde mij volgen en
steeds levendig blijven in wvurig gebed
voor mijn zielerust.

Mr en Mewvr. Maurits Grysolle-Van Boven en kinderen,

Mt en Mevr. Gerard Grysolls Lievens en kinderen,

Mren Mevr. Gustaaf Van Geert-Grysclle en kind,

Mr en Mevr. Sylvain Grysolle-Van Driessche en kin.
deren,

Da Familién GRYSOLLE, VAN DER STUYFT, MELKEN-
BEECK en FRANMNCOIS,

danken U van harte voor de blifken van

genasgenheid en christeliike deslneming
hun bewond bii het alsterven wan hun
teerbeminde voder, schoonvader grooiva.
der schoonbroedar, com en kozijn,

Mijnheer Joannes GRYSOLLE.

Drukk. Da Nil, Wichalan.




