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Zoek eerst het Rijk Gods !
== == We begeleiden ten grave
de Heer

EMIEL DE MEYER

echtgenoot van Mevrouw

GILBERTHE GOOSSENS

geboren te Overmere, op 15 oktober 1894 en
godvruchtig overleden te Uitbergen, op zater-
dag 28 december 1974

Gestarht duor het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H Hare, van de bond dar
kristelijke gepensioneerden en laureaat v d arbeid.

Zoals de wijze en vrome Simeon, zonder
vrees de dood tegemost zag, nadat hij in de
tempel zijn Heiland had ontmoet, zo heeftonze
dierbare overledene, in de laatste maanden
van zijn aards bestaan, meer dan eens laten
horen dat hij bereid was om, ook in de opper-
ste beproeving van het leven, God ter wille
te zijn.

Daarin ligt de gerustheid en het geluk van
de kristenmens : hij weet dat God bestaat en
dat Hij de corsprong en het einddoel van ons
leven is. In deze vaste overtuiging - steeds ge-
lukkig - leefde énstierf ook deze brave man
die wij heden gedenken, Eenvoudig enstil ging
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hij door het leven, maar plichtsbewust tegen-
over zijn naaste en tegenover God, in voor-
beeldige godsdienstbeleving zoals hij dat kon.

Beminde echtgenote, samen waren wij fier
te komen uit die goede, oude kristelijke fami-
lie. Samen met ons familie zagen wij met blij-
heid op onze kinderen en kleinkinderen die
onze wegen voortzetten in kristelijke plichts-
vervulling. Hebt dank voor uw genegenheid,
vaart allen wel en leeft verder in vrede in
nauwa familieband.

Gedenkt mij in uw gebeden.
Dat zijn ziel in Gods vrede ruste.

De families DE MEYER, GOOSSENS,
BOONE, VAN DAMME,
DE WILDE en VAN DER SI]PE,

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden




